
   Scoutkreet
Boxtel, maandag 1 juli

Welpen
Gister middag zijn de welpen om 2 uur 
aangekomen, eerst de uitleg en regels uitgelegd 
over het kamp en het gebouw en het thema van het 
zomerkamp. Daarna zijn we het bos ingegaan om 
hutten te bouwen voor de superhelden die 
misschien hun huis kwijt zouden raken. Daarna zijn 
we terug naar het gebouw gegaan om super vette 
trekpoppen te maken en niet zomaar trek poppen 
maar echte superhelden. Daarna was het om 6 uur 
etenstijd en werd er voor ze gebarbecued, ze 
mochten zelf uitkiezen wat voor vlees ze wilden. 
Nog even tijd voor het corvee en om te spelen en 
na ongeveer een uurtje tijd voor een heerlijk toetje. 
Toen nog gezellig met de gehele welpenhorde 
spelletjes gedaan, tanden poetsen en naar bed toe. 

Scouts
De scouts zijn gisteren begonnen met een rondje hardlopen! Een hele gezonde manier om je 
ochtend te beginnen natuurlijk en ook iedereen deed enthousiast mee. Met wel hier en daar 
een strompel en struikel en dan vooral van Michiel! Bijna lag ‘ie met zijn gezicht in een plas.
Toen de scouts terug kwamen werd en lekker ontbeten en even relaxed. Daarna zijn ze 
begonnen aan het podium voor de bonte avond te pionieren. Na dat eventjes gedaan te 
hebben begon het primitief koken! Er werd gehakt, gesneden, gestookt, gewassen en vooral 
geproefd! Na heel lang wachten kon er eindelijk gegeten worden en het was superlekker!

Raadsel:

Het is lang 
en het is 
dun, wat is 
het?

“Niek zakt door patrouillekist”

Dit rampverhaal kwam ons ter oren en we 
zijn met spoed naar de ongelukkige zelf 
gegaan voor een interview! De grote vraag 
was natuurlijk hóe kan dit nou gebeuren? 
Niek zegt zelf dat de deksel er al verkeerd op 
heeft gezeten en dat hij daardoor, hoppa, 
ineens in de patrouillekist lag! De kist zelf is 
nog heel en er is geen blijvend letsel voor de 
kist. Niek zegt zelf een mega trauma te 
hebben en gaat daarom vrijwilligerswerk 
doen bij de Cliniclowns voor kisten die 
hetzelfde hebben meegemaakt. Goed zo 
Niek! 

VERLOREN!
Glenn is zijn das kwijt, 
het is een zwart met 
groene das (duh) met 
een oranje klompje 
eraan. Afgeven aan 
Glenn of doe het in de 
brievenbus! 


